GENDEREN DEELT VRIJHEID

BEVRIJDING
Z0 DICHTBIJ

EN TOCH Z20 VER WEG

Een dorp in de schaduw van de bezetting

Terwijl grote delen van Noord-Brabant in november 1944
werden bevrijd, bleef het Land van Heusden en Altena,
inclusief Genderen, onder Duitse bezetting. De geallieerde
opmars stopte bij de Bergsche Maas en de Amer,
waardoor dit gebied geisoleerd bleef.

De strategische ligging van het gebied, omringd door
waterwegen, maakte het voor de Duitsers een geschikte
locatie om stand te houden. Dit resulteerde in
maandenlange onzekerheid en gevaar voor de |lokale
bevolking.

Dagelijks leven en evacuaties

Het leven onder de bezetting was zwaar. In oktober 1944
werden veel inwoners gedwongen hun huizen te verlaten
vanwege de voortdurende dreiging en militaire activiteiten.
Velen zochten onderdak in nabijgelegen dorpen of bij
boeren in de omgeving, hopend op een veiligere plek.

Ondertussen gingen de beschietingen en gevechten tussen
de Duitse bezetter en de geallieerden door, wat leidde tot
angst en schade binnen de gemeenschap.

Tragische verliezen en verwoesting

De oorlog eiste ook in Genderen zijn tol. Op 6 november
1944 werd Piet van Koijck dodelijk getroffen door een
geallieerde granaatscherf, een van de vele
burgerslachtoffers in de regio.

Bevrijding en herinnering

Pas in mei 1945, met de algemene capitulatie van Duitsland,
kwam er een einde aan de bezetting van Genderen. De
bevrijding bracht vreugde, maar ook de pijnlijke herinnering
aan de offers die tijdens de oorlog waren gebracht.

Het is belangrijk om stil te staan bij wat er is gebeurd, zodat de
waarde van vrijheid echt gevoeld kan worden. Door stil te staan
bij het verleden, kunnen we de betekenis van vrijheid in
Genderen beter begrijpen en waarderen.

Meer lezen

Het laatste halfjaar van de oorlog werd voor ons dorp, en heel
de gemeente Altena, uiteindelijk de gruwelijkste en meest
tragische episode uit de oorlog.

Op de website van Brabants Erfgoed lees
je meer over de oorzaken hiervan.

Welke rampen zich voltrokken, over de rol
van spionage hierbij, de grootschalige
evacuaties en waarom er rond Kerst 1944,
maar liefst 15.000 Duitse militairen in

het Land van Heusden en Altena waren
gevestigd.

Informatie met dank aan: Brabants Erfgoed | Eén stuk Brabant werd niet bevrijd in 1944 -
Het trieste lot van het Land van Heusden en Altena.

GOED VEEL EN VRIJ VOELEN BlJ DINGEN DIE JE DOET.
OF ER JUIST NIET IS JE EIGEN MENING HEBBEN.

BLIJ ZIJN ALS JE DE DINGEN DOET WAT JE LEUK VIND.
MOGEN DOEN WAT JE WILT EN ETEN WAT JE WILT.
ALS JE UIT SCHOOL BENT BEN JE VRIJ.

ALS JE JE VEILIG VOELT DAT WE EEN GOED LAND HEBBEN.
GOED KUNNEN ETEN EN DRINKEN.

ALS JE GEZOND BENT.

DAT JE DE DINGEN HEBT DIE JE WILT ALS ER VREDE IS.
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